
1. Een onder velen 
 

Het is een groot geheim hoe het leven is ontstaan. 
Nog minder weten wij waarheen het zal leiden. 

Wij leven ergens tussen het begin en het einde van de tijden, 
als één onder  velen, één onder  velen, onder  velen, 

één onder velen, onder velen één. 
 

Het is een groot geheim hoe de aarde is verdeeld, 
in donker en licht, in armen en rijken. 

Wij leven ergens aan de goede kant; zo zijn we elkaars gelijken, 
als één onder  velen, één onder  velen, onder  velen, 

één onder velen,  één onder velen. 
 

Onder velen ben ik als iedereen, een mens van vlees en bloed. 
Een mens ook van dromen, die niet kan weten 

wat de toekomst brengt, wat ons ooit zal overkomen. 
Onder velen één, zijn wij zoals iedereen, 

een vonkje van het vuur dat eeuwig blijft branden. 
 

Wij delen samen in ons klein geloof dat wij leven in Gods handen, 
als één onder velen, één onder velen, één onder velen, 

één onder velen........   één ! 
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